
 

 

 



 

 

Maandag 22-01-2024 

Vandaag vertrekken we vanaf Schiphol naar Lanzarote. We hebben een vroege vlucht, het 

vliegtuig vertrekt om 06:10 uur dus dat betekent erg vroeg verzamelen bij het 

Meetingpoint op Schiphol Plaza. Theo en Jolanda zijn de eersten die aanwezig zijn als Paul 

aankomt. Even later komen Evelyn, Tineke en Karin. Tineke is jarig en er wordt al vroeg 

“Lang zal ze leven” gezongen. Even later komt Michael en daarmee is de groep compleet 

en kunnen we gaan inchecken. Dit verloopt allemaal prima. Na de incheck en de security is 

het eerst tijd voor een kopje koffie of thee en kan het meegebrachte ontbijt worden 

genuttigd of wat lekkers aldaar worden gekocht. We verbazen ons erover dat er standaard 

een Tip op de rekening staat en later blijkt dat je bij het afrekenen moet kiezen om geen 

Tip te geven. Vreemde zaak !!!! 

Door de vele geannuleerde vluchten, in verband met de storm, was het nog even 

spannend of onze vlucht wel zou doorgaan. Maar we waren gelukkig niet voor niets zo 

vroeg naar Schiphol gekomen. 

Bij het opstijgen schudde het vliegtuig aardig maar daarna hadden we een uitstekende 

vlucht en kreeg Tineke ook nog een presentje van de crew in het vliegtuig. Bij het landen 

vloog het vliegtuig laag over de wolken en kwam de opmerking: “ Hé we skiën nu met het 

vliegtuig over de wolken”, waarop een ander zei: “Heb je je skipak bij je?”  

Na de landing gingen we met de trap uit het vliegtuig en met de bus naar de aankomsthal 

waar even later onze koffers kwamen. 

De chauffeur die ons naar het appartement zou brengen stond ons al op te wachten en zo 

kwamen we mooi op tijd aan bij ons verblijf en konden gelijk inchecken. De huisjes waren 

gelijk beschikbaar en het huisje van Evelyn en Karin werd als verzamelpunt benoemd. Dit 

huisje ligt erg mooi en direct aan het zwembad. De ander huisjes liggen hierbij in de buurt. 

Evelyn, Theo en Paul gaan even later op pad om de eerste boodschappen te doen. 

Gezamenlijk is besloten om ’s avonds spaghetti “ á la Tineke” te eten, wat zij erg graag ook 

zelf wil klaar maken.  

Helaas was er geen Crème fraîche maar de smaak was desondanks uitstekend. 

Na het vroege diner gingen we met z’n allen de omgeving verkennen en drinken we op een 

terrasje nog een kopje koffie. Bij terugkomst zitten we nog even gezellig bij elkaar en gaan 

we lekker op tijd ons bedje op zoeken want het was een lange dag. 

 



 

 

         

          

 



 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dinsdag 23-01-2024 

Vandaag beginnen we met een lekker ontbijtje in het huisje van Evelyn en Karin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor deze dag staat nog niet zoveel op het programma het is nog even rustig bijkomen van 
de dag van gisteren en we relaxen bij het zwembad. 
Tussen de middag eten we een broodje en het restje spaghetti wordt opgebakken. 
Eind van de middag was Theo even vergeten dat hij vakantie had en hij ging de tuinman 
een handje helpen. 
’s Avonds gaan we uit eten bij de chinees en dat smaakte uitstekend. Na het eten gingen 
we met z’n allen naar een Karaoke Bar waar we gezellig gedanst en gezongen hebben. 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

   

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Woensdag 24-01-2024 

Om 09:00 uur wordt de huurauto gebracht waarmee we vandaag op pad kunnen. Het is 

een ruime auto waar we met z’n allen precies in kunnen. Maar voor we op stap gaan is er 

eerst het ontbijt. Bij het ontbijt worden vandaag wentelteefjes geserveerd. Dat vind 

Tineke, die ze nog nooit eerder heeft gegeten, een erg vreemde naam en vraagt zich af 

waar dat vandaan komt. Ze vind ze wel heel erg lekker !!!! 

Wikepedia zegt:  Over de herkomst van het woord wentelteefje is onduidelijkheid. 

Mogelijk is een teef een oude gebaksvorm, maar wentelteefje kan ook zijn afgeleid 

van wentel-'t-eventjes.[1] In het kookboek uit de 18e eeuw De volmaakte Hollandsche 

keukenmeid wordt het gerecht gewend brood genoemd. De term verloren/gewonnen 

brood heeft te maken met de wijze waarop dit gerecht is ontstaan. In vroegere tijden 

gooide men zelden voedsel weg, daarom was het gewoonte om oud – maar nog niet 

beschimmeld – brood weer eetbaar te maken door middel van dit recept. Tegenwoordig 

wordt het niet vaak meer om deze reden gemaakt, maar veeleer omdat men het zoete 

gerecht als een lekkernij beschouwt. 

Als we allemaal klaar zijn gaan we op pad. Het is even passen en meten maar met z’n allen 

passen we erin en gaan we op pad. Ons eerste doel is het plaatsje El Golfo. Onderweg 

komen we langs een Aloë Vera museum en dat lijkt iedereen wel wat om even te gaan 

bekijken. 

Het is niet zo’n groot museum maar wel erg interessant en we bekijken daar ook een film 

voor de mogelijkheden  die de plant allemaal te bieden heeft. Aan het eind van de toer is 

er een winkeltje waar allerlei Aloë Vera producten gekocht kunnen worden. De meesten 

vinden hier wel iets voor zichzelf of als souvenirtje voor een van de thuisblijvers. 

De rit gaat daarna verder en we komen eerst bij een zoutwinning en een mooie plek aan 

de Atlantische kust waar de hoge golven tegen de rotsen beuken. Hier worden mooie 

foto’s gemaakt en daarna gaat de tocht weer verder naar El Golfo. 

In El Golfo wordt de auto geparkeerd en gaat het grootse gedeelte van de groep van een 

wandelpad naar het “Groene meer” kijken. Jolanda en Karin blijven achter omdat het pad 

omhoog loopt en niet zo goed begaanbaar is. Het is ongeveer 10 minuten lopen en dan 

hebben we een mooi uitzicht op het meer. Erg bijzonder. Ook hier worden de nodige foto’s 

gemaakt en als iedereen dit gedaan heeft lopen we weer terug naar Karin en Jolanda. Daar 

aangekomen ontmoeten we de kennissen van Theo die we ook al op Schiphol hadden 

ontmoet, wat een toeval….. Er worden weer foto’s gemaakt en daarna gaan we koffie 

drinken en onze lunch op eten. 

Het is inmiddels 14:30 uur en in gezamenlijk overleg wordt besloten om terug te gaan naar 

ons appartement. Onderweg gaan we nog even langs de Lidl om voor de komende dagen 

in te slaan. We kopen hier ook nog een ijsje wat we op de parkeerplaats nuttigen. 

Als we terug zijn gaan Tineke, Jolanda en Evelyn even rusten en Michael , Paul en Karin 

even een frisse duik in het zwembad nemen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wentelteefje#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kookboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delicatesse


 

 

Voor vanavond staan er pannenkoeken op het menu eerst hebben we allemaal enkele 

naturel en daarna kan er gekozen worden uit appel, kaas en bacon in alle combinaties. Er 

wordt heerlijk van gesmuld. 

Na het eten en de afwas gaan de eersten al hun eigen appartement op zoeken. De anderen 

drinken koffie. Na de koffie is er tijd voor een dobbel spelletje Qwixx wat Paul heeft 

meegebracht.  

De regels zijn best ingewikkeld voor Evelyn en Theo maar met wat hulp komen ze er wel 

uit. Het eerste spelletje wordt gewonnen door Evelyn en het tweede door Theo. 

Hierna kijken we nog even naar een gedeelte van de wedstrijd Paris Saint Germain – Ajax 

(vrouwen). Helaas verliezen de Ajax vrouwen met 3-1. Daarna gaat iedereen zijn bedje 

opzoeken. 

     

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Donderdag 25-01-2024 

Omdat we nog beslag over hebben van gisteren hebben we deze ochtend “pancakes” bij 

het ontbijt. Die gaan er wel in. 

Na het ontbijt gaan we vandaag weer op excursie. In het noorden van Lanzarote bezoeken 

we Mirador del Rio. Het is ongeveer 45 minuten rijden en onderweg zien we 

druivenvelden. Mirador del Rio ligt op een berg en daar is een mooi uitzichtpunt. We 

drinken hier koffie met wat lekkers erbij. 

Na een uurtje vertrekken we richting Puerto del Carmen waar we gaan winkelen. Jolanda 

en Tineke slagen voor een mooie jurk en Evelyn koopt een mooie blouse. Michael scoort 

een mooi shirt en een schoudertasje om zijn spulletjes in op te bergen. Er zijn winkels te 

over en zo ook de keus, dus dat was af en toe nog moeilijk kiezen, maar het is gelukt. 

Rond 15:00 uur gaan we terug naar ons appartement waar sommigen even gaan rusten en 

anderen een frisse duik in het zwembad nemen. 

’s Avonds gaan we met de auto op pad om op zoek te gaan naar een restaurant waar we 

Paella of iets anders kunnen eten. Aan de boulevard vinden we een parkeerplekje en het 

restaurantje wat we ’s middags hadden gezien met o.a. Paella op de kaart. Jolanda, 

Tineke, Michael en Paul gaan voor de Paella, Evelyn heeft liever Tagiatelli met zalm en 

garnalen, Theo kies  “Beef Stroganoff” en Karin gaat voor de mixed grill. Het smaakt 

allemaal uitstekend en als we klaar zijn met eten dan begint een live optreden met een 

leuke zanger en wordt er gedanst. Het is er erg gezellig en we hebben een hoop plezier. 

Tegen 22:00 uur begint de vermoeidheid toe te slaan en gaan we richting auto om terug te 

rijden naar ons appartement. 

Het was weer een erg leuke dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

       

                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 26-01-2024 

Na het ontbijt met gebakken eieren en bacon gaat iedereen zich klaarmaken voor onze 

laatste excursiedag. Wat we gaan doen is nog even een verrassing omdat we niet zeker 

weten of de geplande activiteit binnen ons budget valt. Aangekomen op de plaats van 

bestemming in het Nationale park Timanfaya, liggen de kamelen al op ons te wachten, 

Tineke reageert gelijk enthousiast en roept: “Gaan we kameel rijden?” Gelukkig past het 

binnen het budget en we maken met z’n allen een tochtje op de rug van een kameel door 

het mooie vulkanische gebied. We genieten er met z’n allen van en er wordt tijdens en na 

afloop volop geposeerd om een mooi plaatje met de kamelen te schieten. Hierna gaan we 

nog even het kleine kamelen museum bezoeken en de souvenirshop die er is om nog even 

een leuk aandenken te scoren. 

Als tweede bestemming staat vandaag Puerto Calero op het programma een mooi 

havenplaatsje. Hier vinden we een mooi plekje aan de zee om ons lunchpakketje op te 

eten. Na de lunch lopen we verder langs de haven en eten we een ijsje op het terras. 

Omdat we al best ver gewandeld hebben gaan Michael en Paul de auto halen zodat niet 

iedereen het hele stuk terug hoeft te lopen. Op de terugweg naar ons appartement 

brengen we nog even een bezoek aan de Lidl en bij thuiskomst gaan er enkelen rusten en 

sommigen nemen weer even een frisse duik. 

Rond 18:00 uur gaan we met de auto op pad om een geschikt restaurantje te zoeken. Dat 

lukt wonderbaarlijk goed en we vinden een leuk grill restaurant waar iedereen iets lekkers 

van de grill uitzoekt. Het smaakt allemaal erg lekker en als het hoofdgerecht op is is er bij 

de meesten nog wel ruimte voor een nagerecht. Theo neemt (Hou je Waffel) een wafel 

met ijs en chocolade, en hij leert  de ober wat dat betekent ☺ (Shut up) De chocolade lava 

met ijs valt ook erg in de smaak en dat is duidelijk hoorbaar…. 

Met de auto gaan we terug naar ons appartement en Jolanda vindt dat het genoeg is 

geweest voor vandaag en gaat slapen. De anderen willen nog naar de Karaoke Bar waar 

ook een zangeres die avond komt optreden. Tineke en Evelyn trakteren ons ieder ook op 

een optreden en er wordt weer gezellig gedanst. Rond 22:30 uur gaan Tineke, Michael, 

Evelyn en Karin weer terug naar het appartement en blijven Theo en Paul nog even achter 

om rustig hun drankje op te drinken. 

Het was weer een erg leuke dag weet Tineke te melden, wat de anderen direct beamen. 

    



 

 

 

      

 

 

 



 

 

Zaterdag 27-01-2024 

Vandaag hebben we een relaxdagje en kan iedereen die dat wil lekker uitslapen. Ontbijten 

doen we vandaag niet gezamenlijk maar wordt persoonlijk voor iedereen klaargemaakt. 

De wentelteefjes en gebakken eieren met kaas zijn vandaag favoriet, het is weer genieten. 

De zon schijnt vandaag uitbundig, er is geen wolkje aan de lucht en heerlijk om bij het 

zwembad te vertoeven en af en toe een duik te nemen. Een groepje gaat nog even naar 

het winkelcentrum om te shoppen en drinkt aldaar nog een lekker kopje koffie of 

Cappuccino. 

’s Middags verblijven we bij het zwembad en voor de avondmaaltijd gaan we pizza’s halen. 

Er is keuze genoeg en iedereen weet een pizza naar zijn of haar keuze te vinden. Theo en 

Paul gaan op pad om de pizza’s te halen. Ondertussen wordt er buiten op het terras een 

extra tafel bij gezet en kunnen we heerlijk buiten eten. 

Rond 20:00 uur drinken we nog gezamenlijk koffie of thee en daarna gaan Jolanda, Tineke 

en Michael naar hun appartement om hun bed op te zoeken.  

Evelyn, Theo, Karin en Paul gaan nog een rondje lopen over de boulevard en zo wordt 

weer een mooie dag afgesloten. 

 

 

  



 

 

Zondag 28-01-2024 

De laatste dag alweer….Na het ontbijt gaat Tineke naar haar appartement want zij voelt 

zich niet helemaal lekker. De anderen gaan naar het winkelcentrum om de laatste 

dingetjes te kopen en iets voor het ontbijt voor morgenochtend wat we mee kunnen 

nemen omdat we al vroeg worden opgehaald. We drinken daar een kopje koffie 

(Cappuccino) en de mannen nemen er nog wat lekkers bij. 

Daarna gaan we weer terug naar het appartement waar we heerlijk bij het zwembad 

verblijven. 

’s Avonds gaan we met z’n allen uit eten in een restaurant aan de boulevard met uitzicht 

op zee. Op de kaart is er genoeg keuze en iedereen kiest iets lekkers uit. Als we klaar zijn is 

er nog wel ruimte voor een lekker dessert. Bijna iedereen kiest een coupe ijs, alleen 

Jolanda kiest voor een milkshake. 

Na afloop gaan we terug naar het appartement en worden de vakantieherinneringen 

uitgedeeld en wordt er gespeecht hoe leuk we het hebben gehad. Daarna gaat iedereen 

zijn bed opzoeken want morgen worden we om 07:55 uur opgehaald. 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 29-01-2024 



 

 

Vandaag staan we vroeg op want voor 08:00 uur moeten we al klaar staan. De koffers zijn 

de dag ervoor al voor het grootste gedeelte ingepakt, dus alleen de laatste dingen moeten 

er nog bij. Gelukkig gaan alle koffers nog dicht, al kost het bij sommigen wel wat moeite, 

na al die aankopen. 

De chauffeur die ons op komt halen blijkt een half uur te vroeg te zijn, maar de meeste zijn 

al klaar dus kunnen we wat eerder vertrekken naar het vliegveld.  

Op het vliegveld drinken we nog wat en eten we ons ontbijt dat we hebben meegebracht. 

De vlucht gaat voorspoedig en we landen bijna een half uur eerder dan verwacht. Ook de 

koffers zijn er snel en daarna gaan we na afscheid genomen te hebben uiteen. Paul brengt 

Michael en Tineke naar de STA-balie waar hun taxi ze komt ophalen. Dat duurt nog wel 

een uurtje voordat de taxi van Tineke er is maar rond 17:30 uur vertrekt zij naar 

Sappemeer. Michael is iets eerder opgehaald en onderweg naar Schijndel. Nadat zij 

opgehaald zijn kan Paul met de trein richting zijn huis. 

Karin gaat met Theo, Jolanda en Evelyn naar het meetingpoint. Theo wordt daar 

opgehaald door taxi Romeo en Jolanda door haar ouders. Evelyn en Karin worden 

opgehaald door Wim (man van Karin) en de moeder van Evelyn.  

We kunnen terugkijken op een hele leuke week en hebben net als jullie erg genoten. 

Groetjes Karin en Paul 

 

   

 

   


